
 

Deze rondwandeling gaat door de tuin van het voormalige klooster St. Elisabeth 
langs de Tungelroyse beek naar De Bedelaar met de Uilentoren van Dubois. Over 

bospaden gaat het dan opnieuw langs de Tungelroyse beek terug naar het 
uitgangspunt. De hier beschreven wandeling volgt voor een groot deel de route 

die wordt bewegwijzerd met ‘Water-Wandel-Wereld’. 
 

Vanaf de parkeerplaats steek je de weg over en loopt naar rechts. Op de kruising 
ga je meteen linksaf, de Sint Elisabethsdreef in. Aan je linkerhand ligt het 

voormalige klooster St. Elisabeth, nu een verzorgingstehuis. 
  

Het klooster dateert uit 1240, maar werd in de 80-jarige oorlog verwoest. Toen 
in de middeleeuwen de pest uitbrak, werden pestlijders afgezonderd verzorgd; 

achter in de kloostertuin staat nu nog een pesthuis uit 1682. De kapelkerk van 
het klooster werd tijdens de Franse revolutie afgebroken. Alleen de 15de eeuwse 
toren bleef behouden.  

 
Via de hoofdpoort van het verzorgingstehuis loop je over het asfaltpad de laan 

in. Op het einde van de bebouwing ga je linksaf. Aan je rechterhand zie je dan 
het pesthuisje liggen. Je loopt door tot aan de gracht en gaat dan opnieuw 
linksaf. Je komt dan in de voortuin van het voormalige klooster, waar de toren 

van de kloosterkapel staat. Je loopt door, totdat je weer op de openbare weg 
komt (de Sint Elisabethsdreef), waar je linksaf gaat over het fietspad. Na 170 

meter ga je linksaf het onverharde pad op. 
Na een kleine 300 meter bereik je hoeve de Kloosterhof; aan de andere kant van 
het pad staat een oud bakhuisje. 

Hoewel de WWW-route hier rechtsaf gaat, blijf jij het pad volgen, dat na 50 
meter schuin naar rechts afbuigt. Na 700 meter ga je rechtsaf door een poortje 

en loopt langs het Bosven. 
 
Door ontwatering verdween aan het einde van de 19de eeuw het Bosven. Het 

gebied werd toen beplant met bos. Een waterdichte laag in de ondergrond bleef 
destijds intact, waardoor het herstel van het ven mogelijk bleek. 

In 1992 voerde Staatsbosbeheer het eerste herstel uit: een deel van het ven 
werd opnieuw uitgegraven. Een aantal jaren later werden drie poelen aangelegd. 
Het leefgebied van kikkers en salamanders werd hierdoor uitgebreid; zonnedauw 

en moerashertshooi keerden terug. 



In 2012 vond de laatste fase van het herstel plaats. Er werden nog vijf poelen 

aangelegd en de greppels en kleine slootjes werden gedempt om afwatering 
tegen te gaan. Rondom de poelen werden de bomen gekapt en de voedselrijke 

bovenlaag van de bodem verwijderd. Hierdoor kan de hei zich ontwikkelen en zo 
ontstaan nieuwe leefgebieden voor onder andere de levendbarende hagedis. 
 

Na 250 meter buigt het pad naar links af; 150 meter verder ga je dan weer naar 
rechts. Na 200 meter ga je opnieuw naar links en loopt in de richting van café-

restaurant De Busjop.  
 
Je kunt daar naar toe gaan (het is de enige horeca-gelegenheid die je op op deze 

wandeling tegengaat), maar de wandelroute loopt er niet langs.  
 

Na 350 meter kies je het pad linksaf, dat over het grafveld loopt. 
 
Dit uitgestrekte grafveld is in gebruik geweest van de Late Bronstijd tot en met 

de Vroege IJzertijd. Van ca. 1000-600 v.Chr. begroef men hier na crematie de as 
van de doden. In de19de eeuw werden er echter naaldbomen geplant in dit 

gebied, ook op de grafheuvels. Na verloop van tijd brachten de wortels steeds 
meer schade toe aan de heuvels. In 2004 is gestart met de restauratie van de 

grafvelden. Nu zijn de heuvels weer goed herkenbaar in het terrein. In 2011 is 
die restauratie afgerond. Meer informatie is te vinden op 
http://www.grafveldbusjop.nl/Restauratie.htm 

 
Je volgt het pad over het grafveld over een afstand van 170 meter, waarna het 

naar rechts afbuigt. Na 80 meter zie je aan je linkerhand een WWW-bordje, dat 
je over een smal graspad linksaf naar de Tungelroyse Beek voert. Langs een 
oude vispassage kom je op de verharde weg uit, waar je linksaf de brug 

overgaat.  
Je loopt door tot aan de T-splitsing (ca. 450 meter), waar je linksaf slaat; 50 

meter ga je meteen weer naar rechts. Door het open terrein volg je het pad dat 
eerst naar rechts en daarna weer naar links afbuigt. Na 350 meter kom je op een 
volgende T-splitsing; hier ga je linksaf. Na 60 meter ga je het smalle pad rechts 

in. De weg loopt nu opnieuw via een aantal bochten het bos in. Je loopt dan op 
het terrein van landgoed De Bedelaar. Na 300 meter zie je aan je rechterhand de 

Uilentoren van Dubois. 
 
De Uilentoren is een uniek bouwwerk. In 1937 bouwde de wereldberoemde 

paleontoloog Eugène Dubois (die op De Bedelaar woonde) een toren, die 
nestgelegenheid bood aan uilen, maar vooral bestemd was voor vleermuizen. De 

bedoeling was dat de vleermuizen de omgeving van het landhuis zouden 
beschermen tegen teveel aan muggen. Voor zover bekend is deze toren de enige 
in zijn soort op de hele wereld. In 2011 is de toren gerestaureerd. 

 
Met de Uilentoren achter je loop je 100 meter in oostelijke richting, waarna je 

rechtsaf slaat. Je loopt dan 450 meter, waarna je linksaf slaat en 50 meter 
verder meteen weer rechts. Je loopt dan in de richting van de spoorlijn. 
 

Vlak voor de spoorlijn ga je linksaf (Let op: je loopt niet eerst het bos uit om 
parallel aan de spoorlijn te lopen, maar kiest het pad linksaf dat zo’n 50 meter 

vóór de bosrand naar links gaat). Na 450 meter kom je op een vijfsprong. Je 
gaat hier linksaf. Je loopt nu 500 meter door tot aan de T-splitsing waar je 



rechtsaf slaat. Na 650 meter steek je het fietspad over, waarna je 100 meter 

verder op een driesprong aankomt; hier hou je links aan. 100 meter verder ga je 
rechtsaf en meteen (40 meter verder) weer linksaf. Op de volgende T-splitsing 

sla je linksaf. 
 
Je loopt tot aan de bosrand, waar je eerst links en daarna meteen rechtsaf slaat. 

Vóór de Tungelroyse beek buigt het pad naar rechts, waarna het zich door het 
bos heenslingert tot aan de verkeersweg. Hier sla je linksaf en neemt het 

onverharde pad, dat even verderop samenkomt met het fietspad. Je bent nu 
bijna op het eindpunt van de wandeling, maar passeert eerst nog de St. 
Elisabethsmolen en het Leudalmuseum annex bezoekerscentrum. 

 
De St. Elisabehtsmolen dateert uit 1278. Aan het einde van de tweede 

wereldoorlog werd de molen door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. 
Inmiddels is besloten om deze watermolen te herstellen en weer te voorzien van 
een waterrad. 

 
(Informatie deels afkomstig uit De Natuurgids 2013-7) 
 

 


